
De Burgers zijn het Huis
- Bij de opening van het Huis van de Gemeente -

Hier zijn wij dan.

‘Wij’ dat zijn Wijk.

De burgers zijn het huis

Wij hebben ons hier

uitgenodigd, heten welkom

hier, geen duidelijker blijk

dan dat de tijd van ‘wij’ en ‘zij’

verstreken is, en 

iedereen nu weet:

in de praktijk

regelen mensen voor de mensen,

voor het leren, voor het lezen,

voor het bouwen

aan onszelf, de gemeente;

we zijn een inzicht rijk.

Hier is verbouwd

en ingericht, voorzien van

nieuw en welbekend, da’s veel

gezelliger, merk je gelijk

alleen de buitenkant

oogt nog als een fossiel

van vroeger tijd,

een groene arrogante dijk

Maar wie hier binnengaat

die ziet een bank een boekenkast,

een thuis als bij ons thuis

met alles om te weten

over toen en nu

binnen bereik

Wij zijn feestelijk 

heropend,

Kijk!

 

 [ André van Zwieten ]

28 September 2016 - Bij de heropening van de ontvangsthal van het gemeentehuis Wijk bij Duurstede, nu een 

‘Huis van de Gemeente’ geworden: bibliotheek, grand café, bespreek- en ontmoetingsruimte.


