
Aan Tafel
- zeven gangen  -

A M US E
Een grap, een hap, een smaak die hangen blijft  - bekend gezicht  

dat welkom heet, het doet hier- ongedwongen aan, die sfeer,  
niks moet hier - een avond die de eenzaamheid verdrijft

BOU I L L ON
Hernieuwde kennismaking, haast vergeten - hoe ouderwetse held’re soep zo 

smaakt - getrokken, hartig, hartelijk, het maakt - de harten warm,  
de tongen los, en blij - je weer te zien, het werd hoog tijd, wat jij?

om samen weer een avondje te eten

S PO ON
Éen lepel sorbetijs, en wat likeur - in glas, er klinkt een schaterlach, zowaar 

het hoofdgerecht wordt zo iets minder zwaar - de avond krijgt hier  
gaandeweg meer kleur

HO OF D GER EC H T
Een goed gesprek, de levensloop gegaard - in jus van wijsheid, en met  

f ijngesneden- belevenissen van hoe lang geleden - geluk, verdriet,  
chagrijn, een troostend woord - en iemand naast je die begrijpt, die hoort

hoe jij wat moeizaam op je leven kauwt - die wat van ieders lief en leed onthoudt 
en ‘t moois voor later in het hart bewaart

S A L A DE
Rauwkost, er wordt wat  door elkaar gepraat- ‘De markt van woensdag,  

drinken we een kop? - Je woont in Cothen? Nou ik haal je op’
Tafelgenoot wordt langzaam tafel-’maat’

DE S S ERT
Kan je wat eenzaamheid met mensen doet - verzachten met een bavarois of ijs  
je moet toch door, daar ga je, stapsgewijs - je leven lijkt een beetje op dat toetje  

het stelt je op de proef dus proeven moet je 
bloedrode saus, wordt bitter, bitterzoet

KOF F I E & T H EE
We tafelen nog even na, en bel je morgen? - m’n nummer schrijf ik hier op jouw 

servet - Moet jij nog koff ie, thee? Er is zonet - een schaal bonbons op tafel  
neergezet  - volgende maand zie ik je zeker weer - en tussendoor bel ik ook wel 

een keer - Dat komt wel goed, ik denk aan jou, geen zorgen.

[ André van Zwieten ]    

18 April 2023 - uitgesproken bij een diner met alleenstaande ouderen in de Open Hof in Wijk bij Duurstede. 

‘Met Je Hart’ in Wijk startte 1 jaar geleden en heeft nu al 7 stamtafels.


