
Aan De Bouwers

Een stip
een speldenknop
een stad geworden slechts bij titel
net te ver van die echte
die wij in de verte zien
het verdwijnpunt van 
kaarsrecht asfalt 
en bochtig water

in groei geremd , de tred vertraagd 
zowat versteend
verschansd 
achter een muur 
waarvoor een leugenbankje is 
geplaatst
daar is Wijk
dat zich zijn eigen universum waant

en in dit klein land der blinden
met koningen eenoog 
achter elke deur
en een schele die rijmt 
of ongerijmd  de tijdgeest registreert
zijn er zielen 
met moed, met lef
de handen uit de mouwen
een helder hoofd
die het f iksen voor elkaar
een deuk slaan in het pakje boter
van Wijk bij Duurstede 
zonder ruzies
zonder moties
of digitale scheldpartijen

hier worden bergen verzet
in Cothen, Langbroek en Wijk
voor een betere wereld
in je eigen buurt
dus vieren we
de verjaardag van
een singelloop
een kinderboerderij
vieren we
een kampioenschap
een groep nieuwe bewoners
een schop in de grond
een eerste steen
een bodemvondst
vieren we
een bruiloft

vier het lef
vier de moed
om hier in Wijk 
de vrede te winnen
bouw er een dijk mee 
waar oorlog en rampspoed
geen vat op heeft
begin vanavond nog
nu dit schrikkeljaar 
allang begonnen is

Leve ons!
aan de slag

 [André van Zwieten]
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